
 

 

 

 

 

Opstandingskerk  

De drie dagen van Pasen 2025 
 

  



 

 

 

De viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake vormt één 

geheel. Op de Witte Donderdag staan we stil bij de maaltijd die Jezus deelde 

met zijn vrienden, en de uitnodiging om te gedenken wat Hij ons geeft door 

zijn leven en dood. De kinderen zijn heel welkom in de kring rond de tafel. Op 

de Goede Vrijdag rest er in het aangezicht van het lijden niets dan bidden en 

lezen en elkaar nabij te zijn bij het vallen van de nacht. We bidden voor het 

lijden in de wereld.  

Dan, in de Paaswake, breekt het licht door – het levenslicht van de Opgestane 

Heer dat het duister breekt. 

Je kunt deze week beleven als een weg door ons eigen leven. Er is er Eén die 

met ons meetrekt: de levende God van Israël, de Vader van Jezus Christus, 

onze Heer.  

 

De collecte is in deze week voor Amnesty International en Open Doors – u 

kunt bijdragen via de collecte-app, door over te maken of door middel van 

collectebonnen.   

Meer info over Amnesty is in de ontmoetingsruimte te vinden.  

  



 

 

Witte Donderdag, 17 april 2025, 19:30 uur 

Schrift en Tafel  

 
Muziek - Welkom - stilte en muziek 

 

Allen gaan staan 

LB 975, vers 1, 4 ‘Jezus roept hier mensen samen’ 

 

Bemoediging en drempelgebed   

v. Onze hulp is de Naam van de Ene  

g. die hemel en aarde gemaakt heeft  

v. die de aarde schiep als een tuin  

g. met bomen en bloemen en vruchten  

v. die mensen vormde uit het stof van aarde 

g. en alles met liefde omgeeft  

v. die zijn Zoon gaf, die het leven en lijden van mensen op zich nam  

g. en liefde leefde tot het einde  

v. ... (gebed door voorganger)  

… we bidden:  

g. blaas ons opnieuw Uw adem in, de Geest die levend maakt 

en doe ons leven naar Uw wil,  

door Jezus Uw Zoon, de Opgestane  

zo ook wij, Uw kinderen.  Amen.  

 

Allen zitten 

 

Inleidend  

Gebed  



 

 

LB 561 ‘O liefde die verborgen zijt’ 

 

Lezing  Exodus 12: 15 - 20 

Lied Psalm 81 (de nieuwe psalmberijming) 

 

2. God roept Israël 

blijvend als getuige. 

Zeg op zijn bevel 

hoe je bent bevrijd 

uit de dienstbaarheid. 

Farao moest buigen! 

 

3. ‘Ik heb alle last 

van je afgenomen, 

want Ik hield je vast. 

Op je smeekgebed 

heb Ik je gered, 

is mijn hulp gekomen. 

 

4. Uit een donderwolk 

liet Ik antwoord klinken. 

Eigenzinnig volk, 

je hebt Mij bedroefd. 

Ik heb jou beproefd 

toen je wilde drinken. 

 

5. Luister, volk van Mij, 

knoop het in je oren: 

haat afgoderij! 

Dien geen god van steen, 

buig voor Mij alleen 

om bij Mij te horen. 

 
Lezing  Lucas 22: 1 - 38 
 
Lied 566 ‘Midden in de dood’ 
 
Overweging 
 
Muziek  
 

Lied  393 ‘Als ik in deze stille tijd’ 
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Tafelgebed 

 
Onze Vader  
 
Zingen: Agnus Dei (Sela) 
 

Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, ontferm U over ons. 
  
Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, geef vrede overal. 

 
Vredegroet 

Delen van brood en wijn 

 

Lied 568a Ubi caritas et amor (daar waar liefde is, is God)  

 

Dankgebed  
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Lezing: Lucas 22, vers 39 – 53 
 

Lied ‘Bid met mij’ (Sela)  

Bid met mij in deze lange nacht. 

Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht. 

Wees dan stil als je geen toekomst ziet 

en vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet. 

 Bid met mij, nu heel de wereld lijdt. 

Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd. 

Wees dan stil als je geen toekomst ziet 

en vertrouw op God want hij vergeet ons niet. 

 Zoon van God, wij bidden U, 

U die zelf onze weg volbracht: 

houd ons vast en leid ons nu 

op de weg, die wij gaan door de lange nacht. 

Avondgebed  

Heer, blijf bij ons, want het is avond 

en de nacht zal komen. 

Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk 

aan de avond van de dag, 

aan de avond van het leven, 

aan de avond van de wereld. 

Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 

met uw troost en zegen, 

met uw woord en sacrament. 

Blijf bij ons wanneer over ons komt 

de nacht van beproeving en van angst, 
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de nacht van twijfel en aanvechting, 

de nacht van de strenge, bittere dood. 

Blijf bij ons in leven en in sterven, 

in tijd en eeuwigheid. Amen. 

 
We verlaten de kerk in stilte. Morgen om 19.30 uur gaan we verder met 
de dienst.  
Ieder die wil, kan nog blijven. De kapel is open. Laten zij die naar huis 
gaan dat doen zonder de anderen te storen.  
Wil je het liturgieboekje achter laten in de kerk?  
 

Ambtsdragers: Liesbeth Rodink, Gijs van Kesteren,  
Anton Slotman, Peter van Bemmel, Julia van Valkenburg, Frans Putker 

voorganger: Rebecca Onderstal; lector: Ina Karssen 
orgel, piano: Jan Mol  
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Goede Vrijdag, 18 april 2025, 19:30 uur 

Passieviering: lezing van het lijdensevangelie 

 

Het is stil in de kerk  

Inleiding 

Muziek: ‘Were you there when they crucified my Lord’ 

Were you there when they crucified my Lord? 

Oh, were you there when they crucified my Lord? 

Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble … 

Were you there when they crucified my Lord? 

 

Were you there when they nailed him to the cross? 

Were you there when they nailed him to the cross? 

Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble … 

Were you there when they nailed him to the cross? 

Were you there when they laid him in the tomb? 

Were you there when they laid him in the tomb? 

Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble … 

Were you there when they laid him in the tomb? 

vertaling: 
Was je erbij toen ze mijn Heer kruisigden? 

Was je erbij toen ze hem aan het kruis nagelden? 

Was je erbij toen ze hem in het graf legden? 

O, soms doet het mij huiveren, sidderen...  

 

Gebed  
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Zingen: Psalm 22:1 (Nieuwe Psalmberijming) 

 

 

 

Lezing: Jesaja 53:1-12 

Zingen: Psalm 22:7 (Nieuwe Psalmberijming) 

Eens zal men Hem erkennen, overal. 

De dag komt dat de wereld knielen zal 

voor de geduchte Heer van het heelal: Hij zal regeren. 

Straks zal zelfs wie begraven is Hem eren. 

Het nageslacht zal al zijn daden prijzen 

en aan zijn recht en goedheid eer bewijzen: het is volbracht. 
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Johannes 18: 12-18  
Kajafas weet heel goed wat hij zegt – en toch ook niet 

Lied 562: 1 – ‘Ik wil mij gaan vertroosten …’ 

Johannes 18: 19-27 
Dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij  

(Ps. 139: 1 berijmd) 

Lied 562: 2 – ‘Hoe sloeg ik ooit uw woorden weerspannig in de wind’ 

Johannes 18: 28-38a 
Wie heeft hier nu de macht? Wie is vrij? 

Lied 587: 3 – ‘Hemelse koning, door God uitgekozen’ 

Johannes 18: 38b-19:5 
Het is de zesde dag: de schepping  

van de mens – naar Gods beeld 

Lied 586: 1 en 2 – ‘Zie de mens …’ 

Johannes 19: 6-16 
Wie heb je boven je? Naar wie luister je? 

Lied 576B: 1 en 3 – ‘O hoofd vol bloed en wonden’ 

Johannes 19: 16b-24 
Wat is er te halen, te winnen …? Jezus zegt ons vrij te kopen.  

En dan kun je ‘bekleed zijn met Christus’ (Gal. 3:28) 

Lied 578: 1 en 4 – ‘O kostbaar kruis …’ 

Johannes 19:25-27 
Een nieuw gezin ontstaat; de Zoon van God in  

onze plaats, en een ander – en wij – in de zijne 

Instrumentale muziek 

Johannes 19:28-30 
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Doven van de paaskaars  

Stilte - onderbroken door woorden van Jezus, ter overweging 

 
Luisteren: ‘Lay down your head’ (Iona) 

1. Lay down your head, Lord Jesus Christ, fast falls the night. 

Close follow those who crave your end, blinded by sight. 

God give you rest, strength for your task, light for our way. 

Lay down your head and, by your side, we’ll sleep and stay. 

 

2. All that you’ve done and all you’ve said, suffered, and shared, 

proves you’re the one for whom the world, waits unprepared. 

Had you conformed, had you condoned, had you complied, 

none would be heard pricing your head, nursing their pride. 
 

3. What lies ahead we fear to guess, you fail to fear: 

hopes seem to fade, heaven seems far, hell seems so near. 

Here, with our faith stretched to the full, put to the test, 

you calmly talk, then kneel to pray, then take your rest 
 

4. Lay down your head, Lord Jesus Christ, fast falls the night. 

Close follow those who crave your end, blinded by sight. 

God give you rest, strength for your task, light for our way. 

Lay down your head and, by your side, we’ll sleep and stay. 

 

Vertaling: 

1. Leg je hoofd neer, Heer Jezus Christus, de avond valt.  

Van nabij volgen zij die naar je einde hunkeren, verblind door wat zij 

zien. Moge God je rust geven, kracht voor je taak, licht op onze weg. 

Leg je hoofd neer en wij zullen, aan je zij, slapen en waken. 
 

2. Alles wat je hebt gedaan en alles wat je hebt gezegd, geleden en 

gedeeld, bewijst dat jij degene bent waar de wereld onvoorbereid op 

wacht. Had jij je aangepast, had je vergoelijkt, had je je gevoegd, 

Dan had niemand een prijs op je hoofd gezet, hun trots koesterend. 
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3. Wij durven niet te gissen naar wat voor ons ligt, jij kent geen angst: 

hoop schijnt te doven, de hemel lijkt ver weg, de hel lijkt zo dichtbij. 

Hier, met ons geloof tot het uiterste gespannen, op de proef gesteld, 

Spreek jij kalm, kniel dan om te bidden, rust dan maar uit. 
 

4. Leg je hoofd neer, Heer Jezus Christus, de avond valt. 

Van nabij volgen zij die naar je einde hunkeren, verblind door wat ze 

zien. Moge God je rust geven, kracht voor je taak, licht op onze weg. 

Leg je hoofd neer en wij zullen, aan je zij, slapen en waken. 

 

Kruismeditatie 

In de stilte bij het kruis klinken vragen en klachten van God aan 

zijn volk, aan de mens 

 

Lied 547: 1-3 – ‘Met de boom des levens …’ 

Gebeden  

Lied 547: 4-6 – ‘Laten wij God loven …’ 

Johannes 19:31-37 

Lied 590: 1 en 2 – ‘Nu valt de nacht …’ 

Johannes 19:38-42 

Lied 590: 3, 4 en 5 – ‘Hoe slaapt Gij nu …’ 

 

Het blijft stil in de kerk. Je kunt nog even blijven, ‘waken en bidden’ bij 

het kruis.  

Als je weggaat, ben je uitgenodigd om naar voren te lopen, langs het 

kruis. Je kunt iets opschrijven dat je achter wil laten, en dat bij het kruis 

voor in de kerk neerleggen – alle briefjes worden verbrand. 
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En je kunt voor in de kerk een lichtje uitblazen en meenemen – symbool 

van het sterven en opstaan met Jezus.  

Laten zij die naar huis gaan dat doen zonder anderen te storen. De 

kapel is open voor gebed of om een kaarsje aan te steken. 

Wil je het liturgieboekje achter laten in de kerk, of morgen weer 

meenemen? 

voorganger: ds. Coen Constandse 

muziek: Geurt van den Brink en Corrie Quant  

voorzang: Jantine Trapman en Dorien Lusseveld  

lectoren: Marlies van Dam en Volkert Groothoff 

ouderling: Willeke Wigboldus 

diaken: Margreet Symanzig 
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Paaswake, 19 april 2025, 21:30 uur 

 

Het is stil en donker in de kerk 
 
Inleiding 
 
Were you there when they crucified my Lord? - Koor Kanto! 
 

Were you there when they crucified my Lord? 
Were you there when they crucified my Lord? 
Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. 
Were you there when they crucified my Lord? 
 
Were you there when they nailed him to the tree? 
Were you there when they nailed him to the tree? 
Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. 
Were you there when they nailed him to the tree? 
 
Were you there when they laid him in the tomb? 
Were you there when they laid him in the tomb? 
Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. 
Were you there when they laid him in the tomb? 
 
Were you there when God raised him from the tomb? 
Were you there when God raised him from the tomb? 
Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. 
Were you there when God raised him from the tomb? 

 
Genesis 1:1-2:3 
 
Lied 162: 1 en 6 ‘In het begin’ 
 
Gebed 
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Exodus 14:15-15:1a 
 
When you believe - Koor Kanto! 
 

1. Many nights we've prayed 
With no proof anyone could hear 
In our hearts a hopeful song 
We barely understood 
Now, we are not afraid 
Although we know there's much to fear 
We were moving mountains 
Long before we knew we could 
 

Refrein: There can be miracles when you believe 
Though hope is frail, it's hard to kill 
Who knows what miracles you can achieve? 
When you believe, somehow you will 
You will when you believe 
 
2. In this time of fear 
When prayer so often proves in vain 
Hope seems like the summer birds 
Too swiftly flown away 
Yet now I'm standing here 
My heart's so full, I can't explain 
Seeking faith and speaking words 
I never thought I'd say 

Refrein  

3. They don't always happen when you ask 
And it's easy to give in to your fears 
But when you're blinded by your pain 
Can't see your way clear through the rain 
A small but still resilient voice says "Help is very near!" 

Refrein 
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Gebed 
 
Jesaja 55:1-11 
 
Lied 327, 3x 
 
Gebed 
 
DE VERKONDIGING VAN DE VERRIJZENIS 
 
Lukas 24:1-10a 
 
v: de Heer is opgestaan 
a: de Heer is waarlijk opgestaan! 

 
DE INTOCHT VAN HET LICHT 
 
Binnenbrengen licht van Christus  
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Bij het binnenbrengen klinkt:  
Can we sing the darkness to light? - Koor Kanto! 
 

What if instead of more violence 
We let our weapons fall silent? 
No more revenge or retribution 
No more war or persecution. 
 
It could be beautiful. 
 
What if instead of our judgment 
We soften our hearts that have hardened? 
Instead of certainty and pride 
We love and sacrifice. 
 
It could be beautiful. 
 
Can we see the other as our brother? 
Can we sing the darkness to light? 
Sounding chords of compassion and grace 
Set the swords of judgement aside 
 
Let mercy's eyes 
See the other human face. 
 

Doorgeven van het licht  
Als je het Paaslicht doorgeeft, zeg je: ‘het licht van Christus!’ - wie het 
licht ontvangt, antwoordt met: ‘amen’.  
Terwijl we het licht doorgeven, zingen we:  
- Lied 139d La tenebre  
- Lied 458b met tekst van Andries Govaart: 

Licht in de nacht, 
dat duister verdrijft, 
ontsteek het, wees het, jij. 
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DOOPGEDACHTENIS 
 
Zingen: Lied 42:1 en 3 
 
Allen staan (voorganger bij de doopvont) 
 
Inleiding  
 
Verzaking en geloofsbelijdenis als vernieuwing van onze doop 
 
v: Zoek je Gods stem te verstaan? 
a: Ja, dat wil ik. 
v: Sta je op tegen onrecht en machten die over ons willen heersen? 
a: Dat probeer ik. 
v: Geloof je in God, bron van alle leven? 
a: Dat geloof ik. 
v: Geloof je in Jezus Christus, voor ons gestorven en opgestaan? 
a: Dat geloof ik. 
v: Geloof je in de Heilige Geest, die ons en heel de schepping 
vernieuwt?  
a: Dat geloof ik. 
 
Zingen: Lied 344, Wij geloven één voor één 
 
Allen zitten  
 
MAALTIJD VAN DE HEER 
 
Binnenbrengen brood en beker (voorganger loopt mee naar voren) 
De diakenen maken de tafel in gereedheid terwijl wij zingen:  
 
Zingen: Lied 604, De eerste dag der week 
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Tafelgebed 
 
Onze vader… 
 
Nodiging   
 
We wensen elkaar de vrede van Christus met het zingen van:  
Lied 421, Vrede voor jou 
 
We lopen via de doopvont naar de tafel. Wie wil kan de hand in het 
water dopen en op het voorhoofd doen of een kruisje slaan. Vóór in de 
kerk ontvangen we brood dat we in de beker wijn of druivensap dopen. 
Er is ook glutenvrij brood. 
 
Pater Noster - Koor Kanto! 
Lied 386, Vier met alles wat in je is  
Lied 388, Voor ieder van ons een plaats aan de tafel - instrumentaal  

(zolang het delen doorgaat) 
Dankgebed 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied 637, O vlam van Pasen, steek ons aan  
 
Zending en zegen 
 
Amen van Iona 

 



 

20 

 
Ambtsdragers: Tirza van Os, Jaap de Hoop, Henriette Neerken, Peter van Bemmel, 

Margreet Symanzig 
voorganger: Bram Alblas; lector: Rino Jonkers 

dirigent, orgel, piano: Rienk Bakker 
koor: Kanto!  


